
 
 

 
 

Activiteitenkalender 

05-12-2022 Bezoek van Sinterklaas en zijn pieten 

22-12-2022, vanaf 18.30 uur Avondprogramma rondom kerst, info volgt. 

23-12-2022 Kerstontbijt op school en kerstviering in de kerk  

24-12-2022 t/m 08-01-2023 Kerstvakantie 

 Handig om te weten 
 
Aankomst Sinterklaas  
Op maandag 5 
december verwachten 
we Sinterklaas en zijn 
pieten tussen half 9 en 
kwart voor 9 op school. 
Voor een vrolijk en 
gezellig onthaal van de 
Sint is het hoofdplein 
versierd en wordt er 
muziek gedraaid. Voor 
de leerlingen van de 
groepen 3, 4 en 6 is het dan ook feestelijker 
om op deze dag, net als groep 5, 7 en 8, via 
de hoofdingang naar binnen te komen. 
Kleuters gaan wel via hun eigen ingang 
naar binnen. Vanzelfsprekend bent u van 
harte welkom om samen met de leerlingen 
Sint en zijn pieten een warm onthaal te 
geven.  
Alle leerlingen gaan eerst naar hun eigen 
groep, om vervolgens om vijf over half 9 op 
het schoolplein te verzamelen. Kijkt u vanaf 
het schoolhek bij de hoofdingang mee?  

Na aankomst ontvangt Sinterklaas de 
groepen 1 tot en met 4 in het speellokaal. 
Daarna maakt hij een ronde langs de 
hogere groepen. De groepen 5 tot en met 8 
pakken 's ochtends surprises uit. ‘s 
Middags staat in het teken van 

gezelligheid. Om half 3 gaat de bel om naar 
huis te gaan.   
De groepen 3, 4, en 6 komen dan via hun 
eigen uitgang naar buiten.  
 

Leuk om te weten 
 
Nieuwe leerlingen 
Floris, van harte welkom in groep 1A! Wat 
fijn dat je nu met je grote zus Isabella mee 
mag naar school! 
 
Leefstijl 
Zoals u weet werken wij op school met 
Leefstijl, een methode voor sociaal-
emotionele vaardigheden. Wij rondden 
onlangs het tweede thema over 
communicatie af. Deze week beginnen wij 
met een nieuw thema Ken je dat gevoel?   
De mens kent veel verschillende emoties 
en iedere taal beschikt over een groot 
scala aan woorden om deze emoties te 
benoemen. Toch zijn vrijwel alle 
gevoelens te herleiden tot vier 
basisemoties. Dat zijn boosheid, angst, 
blijdschap en verdriet. Deze emoties staan 
centraal in dit thema.    
Een kind kan meestal nog niet uit zichzelf 
aangeven wat het voelt, denkt of vindt. 
Om gevoelens te kunnen delen moet je 
deze eerst leren herkennen en begrijpen. 
Het doel van deze lessen is om kinderen 
meer bewust te maken van hun eigen 
gevoelens en ze te leren die van anderen 
te herkennen. Daarnaast beschikken 
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kinderen vaak nog niet over juiste 
woordenschat om precies aan te kunnen 
geven hoe ze zich voelen. Ze weten wel of 
ze blij of boos zijn, maar het exacte gevoel 
dat achter die blijdschap of boosheid 
schuilgaat, kunnen ze niet verwoorden. In 
een aantal lessen 
besteden we daarom 
aandacht aan het 
uitbreiden van de 
emotionele woordenschat.  
 
 Boomfeestdag groep 6 
Vorige week woensdag ging groep 6 met de 
wethouder Van der Wulp in het Laningpark 
helpen bij het planten van nieuwe bomen in 
het kader van de jaarlijkse Nationale 
Boomfeestdag. Dat niet alleen, ze mochten 
ook wormen uitzetten wat voor veel 
hilariteit zorgde.  

 
 
Facebook en Instagram  
Volgt u ons al op Facebook en Instagram? 
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